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  Sl
agerij,

 Bakkerij en Bistro onder één dak

    BROOD  |  CHARCUTERIE  |  KAAS  |   TRAITEUR  |   AL UW FEESTEN  |  PATISSERIE  |  BROODJES  |  VERS VLEES

Wij hebben het allemaal in (ons culinair) huis. 



19- 15 -

€ 12.50 per stuk per dag
€ 3.00 per stuk per dag
€ 12.00 per stuk per dag
€ 3.00 per statafel per dag
€ 0.25 per stuk
€ 0.60 per stuk
€ 0.40 per stuk
€ 0.40 per stuk
€ 20.00
€ 1.95 per stuk
€ 12.5 per stuk
¤ 20.00

Buffettafel (185 X 75)  
Zwarte rok voor buffettafel 
StStatafels 
ZwZwarte rokken 
BeBestek 
BoBorden 
WiWijnglazen
WaWaterglazen
Chafing dishes  Brandpasta 
potjes (200 gr)  
Soepverwarmer 7.5 liter 
Raclette- of fonduetoestel 

Verhuur Materiaal Party services
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Versmarkt met bistro

Een plekje voor culinaire meerwaardezoekers! 
Van ‘dusk till dawn’ kun je in Bon Appétit aan tafel gaan, borrelen, de dag plukken én shoppen.

Op de versmarkt van Haacht -bakker, slager, kaasmeester en traiteur onder één dak- kloppen je zinnen overuren. 
Lekker geurend brood, pistolets en taarten recht uit de oven, puur bakmanschap.

Vers kwaliteitsvlees van bij ons. Huisbereide gerechten met de seizoenen als inspiratiebron. 
Fijne tapas en kazen die smaken naar meer én vragen om een goede fles wijn (die je hier vanzelfsprekend ook kunt scoren). 

Wat een assortiment, wat een service, én wat een levendige sfeer!

In de heerlijke bistro ‘next door’ gaat de chef aan de slag met de producten van de versmarkt en wacht instant genieten: 
ontbijten, lunchen of dineren, en tussendoor verpozen bij een kop koffie en homemade dessertjes, pannenkoeken of ijsjes. 

Ook top: die loungy chesterfields om te chillen bij een lekker drankje. Of die lange tafel, om met z’n 22 het leven te vieren. 
Volmaakter wordt het niet! 

Hoewel: vanaf de lente van 2018 verhuurt Bon Appétit elektrische fietsen. In samenwerking met Niels Albert Bike Store. 
Dat brengt wel op ideeën: eerst heerlijk ontbijten bij Bon Appétit, en dan vrolijk het mooie Hageland inbollen 

of anders meteen de fiets nemen, een hier bestelde, rijk gevulde picknickmand achterop. Gewoon doen!




